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Carnavalsstichting d’ Ossekoppen 

Ossenisse Zeedorp 

We zijn een gezellige club mensen die graag samen eens buiten komt 

met als gemeenschappelijk kenmerk ‘De Snis’ 

Vanuit het kleine dorp aan de Schelde delen we lief en leed en 

organiseren we ook in 2026 weer DE afsluiting van het carnaval in 

Zeeuws-Vlaanderen. 

Het 7-koppige bestuur wordt in 2026 gevormd door: 

Jeanette van Driessche  Karlijn Neve Greetje van Driessche 

Niek van Sikkelerus  Kim Vink  Peter Hiel Nena Janse 

Alles over ons leest u op www.ossekoppen.nl en natuurlijk zijn wij ook 

actief op de sociale media.  

 

Secretariaatsadres: Lange Munt 27 4587 ES Kloosterzande, 

info@ossekoppen.nl 

Door de inzet en sympathie van zoveel mensen uit ons dorp en de gehele 

streek, worden wij in staat gesteld ieder jaar weer een carnavalsfeest te 

organiseren op Ossenisse.                                                                                

Met dank aan de meer dan 100 adverteerders en donateurs die het 

carnaval in Ossenisse een warm hart toedragen!!  

Een bijzonder woord van dank is er ook, aan al onze vrijwilligers, die 

geheel belangeloos zich inzetten voor ons dorp, ons feest! 

 

http://www.ossekoppen.nl/


 

 

  



 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

Van de Ossekoppenredactie 
Beste mensen, 

 
Voor u ligt weer het programmaboekje van het carnaval van d 'Ossekoppen! 

Na de vele complimenten van vorig jaar, is dit boekje wederom een magazine geworden op 
kleurrijk groot formaat, waarin het wel en wee van het carnaval op de Snis is terug te 

vinden. We bedanken allereerst de vele sponsors die ons trouw elk jaar steunen waardoor 
we in staat zijn dit magazine uit te geven. En onze vele leden die hiervoor ook hun bijdrage 

leveren. Samen staan we sterk op een klein dorp.! 
Een fantastisch jaar ligt achter ons, de editie 2025 was er eentje om in te lijsten, met het 
geweldige lenteweer kijken we terug op een zeer geslaagd carnaval. U leest er alles over 

terug in deze uitgave. 
 

Maar natuurlijk blikken we ook vooruit, want al maanden zijn we als Ossekoppen in de weer 
om er alles aan te doen om ook de afsluiting van carnaval 2026 opnieuw tot een succes te 
maken! Voor het zover is, eerst genieten van de verhalen, de foto's en interviews in deze 

editie. Zodat u weer helemaal bij bent en in de stemming komt. Snisse carnaval is voor veel 
mensen in de streek het moment om carnaval te vieren en samen op een goede manier af 

te sluiten. Bij deze nodigen we ieder uit om de geweldige sfeer te proeven van 
het Snisse carnaval en er samen 'nog eens ne lap op te geven'.Wees welkom 

op zaterdag 21 en zondag 22 februari op Snis! 

Met carnavaleske groet van de redactie 
 

Niek, Marjolein, Nadine en Peter 
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   Voorwoord van de Burgemeester 
 
 
Beste Ossekoppen, 
 
Op de Snis is traditioneel de laatste optocht van alle Hulsterse carnavalsoptochten. Van Zeedorp 
naar de Snis. Prachtig, door de polder en langs de zeedijk. Ik kijk er al naar uit! Gewoon nog een 
gezellig extra carnavalsfeest op de zondag na het carnavalsweekend. De ‘afterparty’ zeg maar. Dit 
jaar op 22 februari. 
 
Voor het vierde jaar op rij mag ik weer met jullie mee carnavallen. Het begint een mooie traditie 
te worden. In het begin viel er veel te ontdekken en te leren. Daarin hebben jullie als Ossekoppen 
mij zeker geholpen. 
 
Inmiddels zie ik ook de verschillen tussen de dorpen. Wat ik ontdekte is dat het in Ossenisse altijd 
net even anders gaat. Alleen al met die gezellige dames van de Raad van Elf. Helemaal geen 
Prinsen. Alleen Prinsessen. Heerlijk! 
En het schip in plaats van een wagen. ‘Eigen’ tradities van het dorp, zijn ook tradities! 
 
En we houden bij carnaval de tradities in ere. Een vaste traditie is ook dat ik op vrijdagavond de 
sleutel van Ossenisse weggeef aan Prinses Kimalia. 
Altijd weer gezellig om de andere prinsen en prinsessen van alle raden bij elkaar te hebben op het 
Stadhuis in Hulst. Een mooie aftrap van het carnavalsseizoen! 
 
En ook dan is er de speciale traditie, dat ik bij jullie op de Snis weer de sleutels in ontvangst mag 
nemen van alle Raden van Elf. In Hof ter Nesse natuurlijk. 
Daar wordt carnavalsperiode zoals altijd spetterend afgesloten met een mooi feest. Tradities; we 
houden ze in ere! 

 
Geniet van carnaval! ALAAF ! 
 
Ilona Jense-van Haarst 
 
Burgemeester van Hulst 
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Voorwoord Prinses Kimalia  
 
Beste carnavalsvierders, 
 
Wanneer ik dit schrijf zitten we nog maar een paar dagen voor de koude, 
gezellige kerstdagen wat dan ook betekent dat we een vroege carnaval 
hebben. 
Ten tijde van dit schrijven mag ik of eigenlijk wij ( Jp en ik zelf ) met volle 
trots vertellen dat er in 2026 een klein Ossekopje op komst is. 
Dat ter zijde zijn/gaan we al aardig opgewarmd het nieuwe carnavals 
seizoen in. 
 
We starten al lekker begin november met een gepland etentje te samen 
met alle collega prinsen en prinsessen uit de gemeente Hulst, maar ook 
samen met onze Burgemeester Ilona. 
Probeer dat maar eens op een datum te plannen waarop iedereen kan. 
Maar het lukte en het was een succes! 
Een super gezellige avond van samenzijn en ook eens horen hoe het 
ergens anders reilt en zeilt. 
Wat ons betreft word het een terugkerende avond die we erin willen 
houden. 
 
Ook hadden en hebben we de nodige jubileumfeestjes van onder andere 
de Kloorianen die 66 jaar bestaan, De Plakkers 22 jaar, De Boelies 22 jaar, De 
Fucky Duckies 33 jaar en ook De Djerken 66 jaar. 
Van harte proficiat allemaal met deze mooie jubileumjaren en op naar 
nog vele jaren erbij! 
 
Laten we er samen weer een geweldige carnaval van maken. 
En wees welkom op zaterdag avond 21 februari op onze pre after party 
en natuurlijk de aller aller allerlaatste optocht op zondag 22 februari! 

 
Tot op de Snis!                              

 Prinses Kimalia 

                



 

 
 



 

    



 

 

 
 

De Boelies 22 jaar! 
 
Het is het jaar van de jubilarissen. Zo vieren de Boelies hun 22-jarig bestaan. De Boelies zijn 
begonnen als loopgroep in 2005. Als (kabouter)mannen deden ze toen voor het eerst mee aan een 
carnavalsstoet. Ze werden in dat eerste jaar toen door hun ouders op weg geholpen. Meedoen in 
de optocht smaakte gelijk naar meer en fanatiek dat ze waren, wilden ze op jonge leeftijd al heel 
snel mee gaan doen met de grote bouwers! Zoals veel jonge bouwers werden ook De Boelies in die 
tijd gevraagd en ongevraagd geadviseerd en geholpen door de meer ervaren wagenbouwers. Het 
zijn vooral de Fucky Duckies en de Zuipcilinders die in de begintijd hun bijstonden. Nog altijd zorgt 
dit voor een goede onderlinge band. 
De jongens kenden elkaar van school. Nu zijn er nog steeds een aantal die lid zijn van de Boelies 
vanaf het eerste uur: Tom, Michel, Rens, Martijn, Remy, Niek en Roy!       
Toen ze het jaar erop “groter” wilden gaan bouwen deden ze dit al op eigen kracht. Ze vonden een 
bouwplek bij Lex v.d. Bulck op Hengstdijk, in een lege varkensschuur, daarboven op de 
varkensroosters maakten ze hun eerste creaties. Niks was daar te gek, paste de wagen niet meer 
door de uitgang naar buiten, dan werd er 'gewoon' even een stuk muur verwijderd, zodat de 
wagen toch naar buiten kon. Het gat werd afgesloten met een echte deur!  Ze gingen dat jaar terug 
in de (ridder)tijd. 
In het jaar 2007 werd iedereen hier in de omgeving, die iets voor carnaval voelt, onaangenaam 
verrast. Een dag voor ze de 1e stoet dat jaar zouden gaan rijden, kwam het bericht dat de wagen 
van de Boelies vlam had gevat en volledig was verwoest. Weg dus weken, maanden hard werken, 
foetsie. Er was veel medeleven bij de carnavalsvierders en mede bouwers. In dat jaar bleek ook 
maar weer eens hoe de onderlinge verbondenheid is: met geld en spullen uit allerlei hoeken 
konden de Boelies een doorstart maken. De Boelies hebben de meeste jaren van hun bestaan dus 
bij Lex gebouwd. Als we de Boelies mogen geloven, 'ne gouwen tijd..'In ruil voor het gebruik van de 
schuur werden regelmatig de handen uit de mouwen gestoken om Lex te helpen met klussen. 
Gedurende al die jaren breidde de groep steeds verder uit, ze shopten op Snis in de Weststraat 
'mee d'n Bonne en Nena' en af en toe waren er leden die stopten... Momenteel hebben ze een 
vaste groep, van 36 leden, die weinig wisselt. De aanwas geschiedt nu meer door het aantal 
Boeliekes wat erbij komt. 
Naast het bouwen voor Carnaval, zien ze elkaar het jaar door regelmatig, maar vaak in wisselende 
combinaties. Het mooie aan deze groep is, zoals ze zelf zeggen: na een tijd elkaar niet gezien te 
hebben gaan ze gewoon weer door waar ze gebleven waren. Zoals bij veel bouwgroepen zijn ze 
vrienden voor het leven geworden. 
Iedere Boelie heeft zijn competenties die goed worden gebruikt. Zo ontstaat een natuurlijke 
rolverdeling binnen de groep. Het bedenken van een nieuwe wagen met het thema erbij wordt 
meestal door een aantal heren gedaan. Tegenwoordig is dat ook afhankelijk van wat er gekocht 
wordt. Vroeger werd er veel met schuim gewerkt, nu is het overgrote deel polyester. 
Niek en Tom zijn degenen die vaak de boer op gaan om een wagen op de kop te tikken; Niek 
bedenkt een thema en maakt een tekening, Tom houdt de grootte van de wagen in de gaten (liefst 
net iets breder en hoger!), Roderick zorgt voor de kleur en Roy verzorgt de muziek.  Zo heeft elke 
Boelie wel zijn eigen specialiteit. 
Een groepje dames is een aantal jaren geleden begonnen met het bedenken van een choreografie 
bij het spel wat rond de wagen altijd werd uitgevoerd. Daarmee veranderde de opzet van de 
loopgroepen die bij de wagens meedoen. Vooral Mireille is erg kundig in de choreografie. Op de 

 



 

  

deunen van dj Herr worden dus strakke dansjes uitgevoerd waar de nodige conditie bij komt kijken! 
Ga er maar aan staan na een aantal korte nachtjes! Je kunt zien dat er veel wordt geoefend.   
Ook loopt de groep er altijd strak bij in bijzondere creaties... Alles moet kloppen met elkaar tot in 
detail: wagen muziek pakken en dans. De lat ligt hoog. Trots zijn ze op het feit dat ze meerdere 
keren achtereen 4x in een jaar de 1e prijs hebben “gepakt”: 2012, 2014, 2015 en 2016 waren 
topjaren. De prijzenkast in de loods is dan ook al goed gevuld! Een aantal keren achtereen in 
dezelfde plaats levert een blijvende beker op! Op de vraag om in één zin te omschrijven wat de 
Boelies zijn, antwoorden ze in koor: Simply the best.! Het bouwen gaat niet altijd in een gestaag 
tempo. Er zijn heel wat jaren geweest dat er vlak voor Carnaval nog veel aan de wagen moest 
gebeuren. Menig keer is de 1e optocht dan ook nog met natte verf gereden! 
Vanwege hun jubileum hangt in de loods nu een ware tentoonstelling van alle wagens die ze in de 
afgelopen jaren hebben gebouwd, inclusief leuke, ludieke foto’s. Als er een open dag komt is het 
zeker de moeite waard daar eens langs te lopen.! 
Nu de laatste jaren zijn een aantal Boelies in een andere levensfase gekomen. Dat betekent ook 
huisje verbouwen, kleine mannen...     
Nu er steeds meer kinderen mee gaan in de stoet, wordt er dus weer meer een spel rondom de 
wagen gespeeld, zodat de kleintjes ook mee kunnen doen.  Het wordt dus met de paplepel erin 
gebracht.! Door onregelmatige werktijden zien ze ook dat er over de gehele dag soms mensen 
bezig zijn in de loods om de wagen op tijd af te krijgen. Zelfs de kleine Boeliekes helpen graag mee, 
wat ook te zien is: ze zitten dan onder de witte verf! De toekomst van de Boelies zit dan ook wel 
goed.! 
Boelies nen dikken proficiat met jullie jubileum en we hopen nog vele jaren van jullie mooie 
creaties te mogen genieten! 
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 D’Ossekoppen eettent, is weer present! 
 

Vroeger zadde  ze wel us op belangraike kruisingen list de wegen 

Of mee de jaorlijkse kermis  kwamde ze oak wel tegen. 
Tegenwoordig ist in sjieke vurm mee mekaor ergist veur een paor uur 

Maor al die foodtrucks, nie voor mai, die zain mai vees te duur. 
 

Op de Snis doen we 't vaneigest weer op ons eigen manier. 
Goe eten in ne tentje bij Hof ter Nesse en tis ook nog wel mee een beetje vertier ! 

Want ge komt daor vast is nen bekende tegen. En het eten daor , das daor echt ne zegen. 
Gelijk we 't doen , dan gelijk maor stoer: Tis nie niks daar eej, mee ne chefkok aon t roer! 

Veur ne lekkere hamburger komde  dus naor onze Snisse eettent.. 
Mee eel veel Ossekoppensaus d'r bai , da kost doar bekant gene cent.! 

Mee zaterdagavond en mee eel de zondag stoat d'r  ne GEZELLIGE EETTENT OP DE SNIS ! 
Komde gai oak? Want t'is da suust wa'k de rest van 't joar toch weer zo mis ! 

 



 

 

 



 

  

Even Voorstellen……Anouk Janssen 
 

Wie ben je: 
Nou waar beginnen we, ik ben Anouk Janssen 
 
Waar kom je vandaan: 
Ik ben geboren in Tilburg op 7 januari 2008 (ik ben dus 18). 
Maar woon nu al eigenlijk heel mijn leven op de Snis. 
 
Hoe kwam je bij het carnaval terecht: 
Het begon bij de Snisskidz, mijn moeder (prinses Ons Natas) zat toen al bij d’ 
Ossekoppen. Maar toen werd iedereen te oud voor deze groep en zijn ze er mee gestopt. 
 
Sinds wanneer zit je bij d'Ossekoppen: 
Ik zit nu sinds 2023 bij D’Ossekoppen, eigenlijk zodra het mocht, want ja waarom niet 
met moeders mee als t kan. 
 
Wat vind je zo leuk aan carnaval: 
Lekker je zorgen thuislaten en gewoon gaan. 
De wagens worden ieder jaar beter en het is gewoon geweldig om die ontwikkelingen te 
zien, het leukste voor mij blijft toch oude vrienden zien en er een babbeltje mee kunnen 
maken. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven: 
Gewoonlijk ben ik te vinden in Tilburg, ik zit nu in jaar 2 van de opleiding technisch 
specialist autotechniek (oftewel ik knutsel aan auto’s). Ik ben nu ook bezig met mijn 
rijbewijs, dus pas deze zomer maar op voor een keimooie Volvo C30. 
 
Wat zijn je verder hobby's: 
Buiten school om vind ik films kijken het beste tijdverdrijf. Koken en bakken vind ik ook 
heel leuk, ik bedoel wie wil nou geen dino koekjes? 
 
Wat wens je toe voor het komend carnaval: 
Veel plezier allemaal, maak er iets mooi van en doe het veilig! 

 

Groetjes Anouk Janssen  
 

 



 

  



 

    



 

  

 



 

  

                           

De Raad van Elluf d’ Ossekoppen 

Mensen komen, mensen gaan: maar d’ Ossekoppen blijven doorgaan! 

Met Prinses Kimalia aan het roer en samen met alle leden wordt het 

een carnaval om niet te vergeten. 

Leden uit het heden en verleden, bedankt voor jullie inzet, inspiratie 

en voor de leut! 

 
 

                            

  

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

                                               
 
 
 

                        



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Carnaval op de Snis, een terugblik… 

Carnaval 2025 begin zoals gewoonlijk met de opening bij de gemeente op het stadhuis in 
Hulst. En dat had nogal wat voeten in de aarde. Waar vroeger het een samenzijn was van 
verschillende generaties (Raads)leden, was voor het eerst in de geschiedenis het aantal 
bezoekers per stichting beperkt. Met een max van 20 per dorp. Dat het leutfeest steeds 
meer gebukt gaat onder wet- en regelgeving daar zijn we wel aan gewend, maar dat deze 
echt door zou gaan was even een dingetje. 
Wanneer er precies 20 toegangskaarten in de bus vallen is het wel duidelijk. 
Maar carnaval is vooral een verbroederingsfeest en de onderlinge vriendschap tussen de 
dorpen in de regio is groot. Samen de schouders eronder en dus komt er dik app verkeer 
tussen de stichtingen wie met hoeveel gaat. 
Oftewel handel in toegangskaarten. We bedanken onze vrienden van de Vogelpiek zodat 
we toch met iets meer dan 20 Ossekoppen onze traditie kunnen voortzetten om 
gezamenlijk te starten aan het carnaval. We hopen dat vanuit de evaluatie we gehoor 
krijgen en komend jaar met meer leden mogen komen. 
Voor de derde keer weeral gaat onze Prinses Kimalia voorop en ze doet het weer met 
verve. Inmiddels haar plekje wel gevonden en dik gesteund door alle Ossekoppen staat ze 
haar mannetje/vrouwtje zoals u wilt. Een kwinkslag naar bovenstaande materie, van 
Kimalia kan je het hebben. Voor de rest alleen maar positiviteit in haar speech. Er is al 
genoeg ellende en gedoe in de wereld. We gaan 
er een lap op geven en samen een leuke tijd tegemoet.! 
Die start bij de Vogelpiek waar de 30 + party weer een schot in de roos is. We zijn laat en 
kunnen nog net achter in de tent een plekje vinden. Oude tijden herleven, het lijkt wel 
ouderwets Schjèrs met zoveel bezoekers en (oud)bekenden. Die waarschijnlijk niet alleen 
morgen, maar de komende dagen nog zullen moeten bijkomen...Een aantal van hen zien 
we het hele carnaval niet meer terug.. 
De zaterdag start weer al vroeg, want de ballonnekes op de boot komen niet vanzelf en 
moeten vers zijn voor de optocht. Gelukkig zijn we met velen in de Molenpad dus blinkt 
den boot voor Veugelwjèrde. Daar genieten we van een mooie optocht en zoals vanouds 
blokkeren we het busstation aan de Bossestraat met de nodige koek en zopie. Carnaval 
begint pas echt 'mee nen optocht'. De verrassing wat ieder weer voor elkaar gespeeld 
heeft, de thema's van dit jaar, de prachtige pakken en de geweldige wagens. Ook al houd 
je niet van hossen of een pintje in de drukte, kom kijken!  Al is het alleen maar uit respect 
voor de vele moeite die mensen uit de streek hebben gedaan in de afgelopen 
winterperiode om tot iets moois te komen. 
Zaterdagavond is stapavond en dat betekent weer Vogelpiekland waar we ons kostelijk 
amuseren en nu ook meer ruimte hebben voor onze danskes en polonaises. Zoals 
gewoonlijk sluiten we af bij onze vrienden van de Djerken. Dus op naar de Graauw door de 
polder. Inmiddels heeft ook de sterke arm ons ontdekt en denkt gezellig mee te rijden 
richting de Graauw...Op de Graauw zijn we sowieso vlug nuchter, we vallen midden in het 
hardcore blok van de dj. Vooral de oudere Ossekoppen onder ons zijn op zoek waar ze toch 
hun oordopkes gelaten hebben...! 
 



 

  

  

 

 

Uiteindelijk zijn we dan toch beland op de zondagmorgen waar we met de Kloorianen 
samen een carnavalsdienst organiseren. Na het sluiten van de kerk is het dit jaar best 
wel een spannend gebeuren. Wat gaat het worden nu het niet meer in de kerk is.  'En 
oeveel volk komt er nou dan op af…' We worden gastvrij ontvangen in de Emmahal, 
waar ze het prima voor elkaar hebben. 
Twee blokken met stoelen en een middenpad voor de hostie te gaan halen. Met de 
Kloosterse en Snisse vlag van voor opgehangen voor ieder blok, gaan we precies 
andersom zitten. Niet alleen carnaval maar ook religie verbroedert zullen we maar 
zeggen. Gelukkig is de pastor dezelfde, Ralf Gossert weet als geen ander hoe hij dit aan 
moet pakken. Dik compliment voor de gehele organisatie. Gelukkig weten nog velen 
dit gebeuren te waarderen.De zaal is helemaal gevuld, niet alleen met mensen maar 
vooral ook met onderlinge verbondenheid. Wat is het prachtig dat we met twee 
dorpen dit samen mogen vieren! 's Middags op Lamswjèrde is de conclusie al 
getrokken. Volgend jaar weer... 
Inmiddels is de boot beland in 't eileig land'. We staan dit jaar bij de wai van Babs, 
waar cafe Den Ossekop lijkt geopend. Was het er gisteren al druk, vandaag op zondag 
zijn er echt wel heel veel Snisjers die aansluiten. Altijd weer een gezellig gebeuren en 
leutig zoveel dorpsgenoten bij elkaar te zien. Er is koffiekoek snoep en vooral gezellige 
praat met elkaar. We blijven dan ook zo lang mogelijk staan en genieten van al het 
moois wat voorbijkomt. De eerste lentestralen zorgen ervoor dat we ons bier niet in de 
Luifel maar aan t tapken buiten in het zonneken nuttigen. Er zijn slechtere 
zondagen..Op maandag houden we natuurlijk een traditie in stand en we bezoeken de 
optocht in Terhole. Komend jaar voor het 55e jaar, dat is een jubileum in 
carnavalsland. Respect voor de organisatie daar. Met een heerlijke soep, ook een 
traditie daar, sluiten we de middag af. 's Avonds is weer stapavond en geheel volgens 
traditie met zijn allen eerst uit eten.  't Karrewiel is dit jaar de place to be en met 35 
Ossekoppen uit eten is natuurlijk een geweldig gezicht. Oud Prinses Magaretha is jarig, 
dat wordt natuurlijk nog even gevierd. We genieten van een echte carnavalsmaaltijd, 
friet saté, in leutig gezelschap..meer moet dat niet zijn... Omdat de tent toch vlakbij is 
zakken we af naar de Veugelpiekers voor een laatste polonaise en pint op grondgebied 
Veugelwjèrde. Uiteindelijk eindigen we in de tent van de Kloorianen, waar het Bal 
Masque is aangekomen. Om middernacht gaat de verjaardaghoed van Margaretha 
naar Bartelomeus die als jarige Prins op dinsdag dubbel feest heeft! Het is daarna 
weeral vlug laat. Voor je het weet is het dinsdag 13.00 uur .. De optochten beginnen 
steeds vroeger, de nachten steeds korter. Met een pimp voor de Chinees ziet de boot 
voor Klooster en het vele volk er weer een beetje toonbaar uit en gaan we voor de 
derde optocht. Die eindigt zoals gebruikelijk naast Spuit 11 voor de molen. Een molen 
die op de dinsdag dan roze kleurt in de zon. De winkel van de Snis is namelijk 
uitverkocht en zij aan zij staan alle Ossekopen met Ossekoppenbril en sjaal te genieten 
van een werkelijk schitterende optocht. 
 De boot springt als vanouds het hoogst in de Cloosterstraat.  We eindigen onze tour 
bij wie anders dan bij Tommy's die het Snisse carnaval zo'n warm hart toedraagt... 
 



 

   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

De PLAKKERS 22 JAAR ! 
Kortgeleden werd ons de vraag gesteld vanuit de Snis om een stukje te 
schrijven voor hun jaarlijks Carnavalsboek, omdat we komende carnaval 22 
jaar jong zijn. Erg attent van de Amazones onder de carnavalsnotabelen 
regio Hulst, waar we dan ook graag gehoor aan geven! 
Het gevaar bij zo’n tekst is dat het een stoefstoet aan zelfverheerlijking 
wordt. 
Of alleen een opsomming van onze verwezenlijkingen gedurende die 2 maal 
11 jaar. Maar wees gerust, als u onze exploten van de afgelopen jaren wilt 
weten kunt u deze op de rug van onze spiksplinternieuwe jubileumshirts 
lezen waar ze handigonder elkaar opgesomd staan (Waar een polonaise al 
niet goed voor kan zijn!) 
Om terug te komen op die stoefstoet. Begrijp me niet verkeerd. Uiteraard 
mag zo’n pauwenveer al eens in de spreekwoordelijke reet gestoken 
worden. Want het is toch niet minnetjes alle bouwgroepen, klein of groot, 
voor elkaar krijgen gedurende de koudste maanden van het jaar. Uren, 
dagen, weken, maanden staan in het teken van dat zottenwerk, voor dat 
weekje zottenbal. 
Zo ook wij als Plakkers. Al 18 van die 22 jaar claimen we een schuur in de 
Cambron te Vogelwaarde alsof ze van onszelf is. Onder het genot van koud 
gerstenat, ladingen borrelnootjes en loeiharde Rammstein gitaren 
ontspruiten daar onze creaties in foam. 
Hierbij horen natuurlijk de zelfgemaakte kledingcreaties die hun geboorte 
kennen in het naaiatelier wat zijn plaats kent in de loods van Neeteson te 
Kloosterzande. Als we dit alles dan nog aanvullen met de passionele dans 
die ieder jaar weer tot perfectie geoefend wordt (zeker op de Snis zit hij 
goed in de benen), hebben we weer alle vertrouwen in onze optochten. 
Die optocht op de Snis heeft toch een mooi plaatsje in onze harten. Een van 
onze ex-leden, ‘de Snisse Snijboon, Alex de Waal, komt hiervandaan en al 
jarenmogen we gebruik maken van de gastvrijheid van Fam. Huige om ons 
klaar te maken voor de stoet. We hopen hier nog vele jaren mooie 
optochten mee te mogen maken en we zien jullie graag tijdens carnaval om 
er eens op te proosten!     
Driewerf Alaaf!       

                             C.V. de Plakkers                               
 



 

  

                        
                                           

          
 
 

  



 

  



 

  

                                    
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Oe was ’t oak al weer? 

Carnaval 2025 op de Snis gaat de boeken in als één van de succesvolste. 
Zelden hadden we een combinatie van zulk schoon weer, een schitterende optocht en een massa 
volk. Natuurlijk we hadden het allemaal mee. 
 Een echte late carnava , de Snis schuift dan natuurlijk nog een week op en we zitten dan al tegen 
'alf mjèrt'. Waar we dan hopen is een lentezon en de neiging van de mens, de winter beu, er direct 
op uit tet gaan. 
Na de gewone carnaval zag je de temperatuur die toch al aangenaam was, in bijna een rechte lijn 
naar boven gaan. Een curve die je enkel in reclame voor aandelen ziet… Met op de meest positieve 
app een temperatuur van 18 graden op het Zeedurp… Trouwens de maandag en dinsdag erna weer 
als een speer naar benee.. Gekscherend kwamen er al appjes binnen verwijzend naar een ver 
verleden, toen verschillende prinsen in hun korte broek de sleutel terug kwamen halen. We werden 
er in onze afsluitende vergadering al een beetje zenuwachtig van: 'T zal toch nie zo schôôn oren,da 
de mensen deurraien naor 't Puttenstrand? Emmen wel genoeg drank in uis? Duidelijk was wel dat 
heel veel mensen zin hadden in het eerste echte lenteweekend van 2025. 
En wat werd het mooi!  Op zaterdagochtend vliegen we er met meer dan 30 Ossekoppen in om 
alles op te bouwen. De vroege vloerleggers splitsen zich zelfs in verschillende groepen om elkaar 
niet in de weg te lopen. Voor 11 uur staan alle tenten recht en is het eigenlijk wachten op onze 
gezamenlijke lunch. Waar een klein dorp toch groot in kan zijn... 
Ondertussen is Prinses Kimalia en haar gevolg met de eerste zonnebrand op , al op pad geweest 
voor bezoek aan onze zieken en ouderen op het dorp. 
In de avonduren heeft de jongere garde de zaakjes weer goed voor elkaar met de organisatie van de 
pre-party van de afterparty. Gewoon gezelligheid onder elkaar met de verschillende stichtingen en 
bouwgroepen. Voor degenen die niet zijn geweest, in een gemoedelijk sfeer een pintje, muziek naar 
ieders voorkeur, ge kun dus gewoon ouwerwets een plaatjen aanvragen en die wordt ook gedraaid. 
Het liefst emmen da ge dan kom meezingen of d'r op danst. Meer moet dat niet zijn..Traditie is ook 
dat na sluitingstijd de hamburgers weer eens worden getest en zo wordt het toch nog laat op de 
Snis. 
 De volgende ochtend al vroeg op want we verwachten 'eéel veeeel volk'. Met extra paaltjes en 
afzetlint wordt de route van de optocht veiliggesteld. We hopen op veel op de fiets...Het is dit jaar 
geen discussie, Cafe den Ossekop (op Snis is dat niet onze boot) bouwen we natuurlijk op aan de 
hoek van de Kipstraat. 
Al vroeg komen velen aangereden. Het limonadebal start als vanouds om 13 uur. Altijd weer 
gezellig. Maar ook de kinderen hebben keuze stress, of binnen hossen met limonade of naar buiten 
waar het zulk mooi weer is en de speeltuin lokt! Ondertussen is het al een drukte van belang op 
Zeedurp bij de inschrijving en de nieuwe trap op de dijk, Even een blik over de Schelde, baksken 
koffie op straat, sommigen zijn gewoon op het asfalt gaan zitten en genieten van de Snisse 
lentezon! Geen afmeldingen, maar spontane deelnemers extra die onder deze omstandigheden 
graag nog een keer buiten komen. Een prachtige optocht staat klaar zowel qua deelnemers als in 
het niveau... 
Ondertussen is het ook druk op de mobilofoons van onze verkeersregelaars die maar wat moeite 
hebben om ieder naar een goed plekje te begeleiden. Vanaf de Langeweg staat het zwart van het 
volk, op het dorp zelf soms 3 rijen dik. 

 



 

 

Wanneer de eerste wagens de Snis uitrollen, zwelt de menigte alleen nog maar aan. Voor café den 
Ossekop staan lange rijen voor drank die niet is aan te slepen. Wat beleven we een topdag op de 
Snis. ! De speeltuin puilt uit als in tijden dat we nog een lagere school hadden op het dorp. Zelden 
is er zoveel volk te zien geweest op de Snis. 
 Gezamenlijk afsluiten in deze ambiance, alleen maar blije mensen, de eerste rode neuzen , maar 
niet van de drank.. De penningmeester straalt nog het meest en sluit nog maar eens een vat aan bij 
het tapken aan de Kipstraat. Wanneer cv Zonnedael hun creatie parkeert met leuke 
carnavalsmuziek naast de tap blijft het ook daar druk op straat. 
In Hof ter Nesse is het verdeelpunt om te zorgen dat er overal drank blijft vloeien en de Snisse 
Pliessie heeft het er maar druk mee. Uiteindelijk is er voor ieder een pleksken te vinden omdat het 
terrein naast de tenten in de zon net zo aangenaam is. Als onze Burgemeester de sleutels weer 
terug in ontvangst neemt, zijn ieders zorgen voor het carnaval weer al lang vergeten en kijkt men 
terug op 'ne schonen carnaval,' Het blijft een buitenfeest maar wat is het lekker als het zo mag 
verlopen. 
Ieder die vandaag op de Snis is geweest heeft een geweldige voorjaarsdag beleefd en genoten van 
een prachtig schouwspel. Wat was het spannend en lag het allemaal weer dicht bij elkaar. In een 
uitgelaten gemoedelijke sfeer die zo kenmerkend is op de Snis, komt ieder op het podium bij onze 
Prinses Kimalia voor het moment of fame'.  Zoals bijna alle afgelopen jaren gaan de Snotkokers er 
met onze wisseltrofee voor een jaar vandoor... 
Er bij zijn was meebeleven en genieten, natuurlijk zien we u ook 22 februari? 
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Zoals u weet dient u voor de oplossingen bekend te zijn op de Snis!!! 
Los ‘m op en doe ‘m in de brievenbus van ’t Schallemaaj vóór 25 februari. 

Onder de juiste oplossingen wordt weer eenbon van Bakkerij Goossen verloot 
en deze wordt ook nog eens bij u thuis bezorgd! 

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier! 
 
NAAM:___________________________________________________________ 



 

  

  

  HORIZONTAAL     

1 Nieuw op de Snis 56 Pathaloog anatoom (afk.) 

8 Langs andere weg naar Zeedorp 57 Reeds 

12 Vanwege 59 Omroep 

13 Te zien op einde Oostdijk 60 Zeldzaam in de Snisse polder 

15 Te zien bij Snisse Raad 61 Op maandag na Snis carnaval 

18 In boom Hooglandsedijk 63 Lid van de Snisse Raad 

19 Zelfbeeld 65 Kruipt over de Grindweg 

20 Voorzetsel 67 Zijstraat van de Oostdijk 

21 Bijwoord 69 Meisjesnaam 

22 Rooms Katholiek (afk.) 70 Public Relations (afk.) 

23 Nederlands kampioenschap (afk.) 71 Onder andere (afk.) 

24 Paardenkracht (afk.) 72 Te koop in de Molenpad 

25 Vruchtbare plek 73 Indien 

29 Laag water aan het Hellegat 74 Onregelmatigheidstoeslag  

31 Jongensnaam 75 Eten (verleden tijd) 

34 Niet bij Snisse Raad van Elf 77 Post Scriptum (afk.) 

36 Bestemming boot aan de Knuitersoek 78 Straat in Ossenisse 

39 Familielid 81 Ligt in het Schoolpadje 

41 Verplicht voor bezoek in Engeland 84 Muzieknoot 

43 Chroom (afk.) 85 Gesmolten aan de zeedijk 

44 Groeit aan de Hooglandsedijk 86 Inwoner van Ierland 

45 Bij voorbaat 88 Gestoken aan Zeedorp 

49 Staat niet op het Zeedorp 90 Verenigde Naties (afk.) 

53 Meester in de rechten (afk.) 91 Snisse carnavalsclub 

54 Zwemt aan de Knuitersoek 92 Vliegt bij de Walenoek 

55 Niet rond    

  VERTICAAL     

1 Wandelpad van de Snis 46 Veel gevierd aan de Knuitersoek 

2 Loopt in Hooglandpolder 47 Gegroeid in de Nijspolder 

3 Verloren uit carnavalswagen op Lageweg 48 Aangespoeld bij 't Putjesstrand 

4 Kilometer (afk.) 50 Verbinding 

5 Bloedvat 51 Anonieme alcoholisten (afk.) 

6 Vroeger op de Lageweg 52 Verlichtingssoort 

7 Soort schilderij 53 Schijnt boven de Nijspolder 

8 Moet omrijden naar Zeedorp 55 Lofzang 

9 Voorzetsel 56 Bij vele Snisjers in d'n of 

10 Leeftijd (Engels) 58 Geliefd aan zeedijk Knuitersoek 

11 Aangespoeld aan het Hellegat 61 Lijkwit 

13 Loopt los aan de Walenoek 62 Niet leuk aan 't Putjesstrand 

14 Politiek partij 64 Verdwenen aan de Langeweg 

16 Familielid 66 Voor niets 

17 Persoonlijk voornaamwoord 67 Te zien boven de zeedijk 

26 Socialistische partij (afk.) 68 Lengtemaat 

27 Bijwoord 71 Familielid 

28 Vlees lekkernij uit de Snisse streek 76 Deel van een trap 

30 Meisjesnaam 79 Niet tegen 

32 Dokter (afk.) 80 Ligt niet aan het Zeedorp 

33 Rivier in het buitenland 82 Niet uit 

35 Drijft bij de Schulpkesoek 83 Boze vrouw 

37 Technisch coördinator (afk.) 85 Televisie (afk.) 

38 Op een hoop aan de Westdijk 87 Grand Prix (afk.) 

40 Reeds 89 Sovjet Unie (afk.) 

42 Te veel aan de Snisse zeedijk   



 

 

                                             



 

 

         

 
  
 

  
 

  
 



 

 

D’OSSEKOPPEN   ON   TOUR  IN   2026   
 

Carnaval nadert na Nieuwjaar met rasse schreden, want ineens is het daar..  Natuurlijk gaan eerst 
weer op pad in de streek, om koek en zopie rond te brengen langs de koude schuren waar onze 
wagenbouwers een hart onder de riem wordt gestoken. Van sleuteluitreiking tot carnaval op de 
Snis. Wij hebben er in elk geval weer heel veel zin in ! 

 

VRIJDAG 23 en ZATERDAG 24 JANUARI:               

De Snis gaat on tour voor ‘Woagentje kaiken ‘. We brengen een bezoek bij de diverse 
bouwploegen die meedoen aan de optocht in Ossenisse, onze route loopt van de Koewacht tot 
d’Ouwe Stoof. We proeven weer eens wat het is om als wagenbouwer bezig te zijn. In de koudste 
tijd van het jaar de mooiste creaties maken! Om onze waardering uit te spreken voor wat zij 
allemaal voor ons carnaval doen, brengen we koek en zopie. 
 

ZATERDAG 7 FEBRUARI: 

9:00 uur: KLUSZATERDAG: voor we gaan feesten gaan de handen uit de mouwen. Boot 

schoonmaken,muziek op de wagen, pop zetten, de laatste boekjes rond en dansjes oefenen. We 
draaien langzaam warm voor het gaat gebeuren.! 

 

              

VRIJDAG 13 FEBRUARI:   

19.30 uur :  Officiële opening van het carnaval 2026 

Prinses Kimalia krijgt het weer voor het zeggen op de Snis en dit is haar wel toevertrouwd, 
inmiddels voor haar vierde jaar! We halen de sleutel van de Snis op bij onze burgemeester Ilona 
Jense van Haarst. Plaats van uitreiking is weer de hal van het Stadhuis aan de Markt te Hulst. Met al 
onze bevriende Raden uit de gehele gemeente Hulst een moment van bijzonder samenzijn. 
Aansluitend bezoeken we de tent van de Vogelpiek voor de 30 plus party. 

 

ZATERDAG 14 FEBRUARI: 

10:00 uur: Baksken koffie om bij te komen en nog even wordt de laatste hand gelegd om onze boot 
weer zoveel te laten blinken voor onze eerste optocht ! 
13.30 uur: Bezoek aan de Vogelpiek om deel te nemen aan de optocht in Vogelpiekland te 
Vogelwaarde. Aansluitend bezoek aan de tent van Schjèrs. 
20.00 uur: ’s Avonds ’ Raad van Elf on Tour’ met een bezoek aan de carnavalsbals van de Djerken te 
Graauw, daarna sluiten we weer af bij de Vogelpiek te Vogelwaarde. 



 

  

ZONDAG 15 FEBRUARI : 

10.30 uur: Bezoek aan de carnavalsmis  samen met onze vrienden van de Kloorianen. Tijd voor 
even bezinning met een viering met een luchtig karakter. Dit jaar wordt de viering gehouden in de 
Binnendeur. Ook u bent van harte welkom dit bijzonder gebeuren bij te wonen. 
13.30 uur: We gaan op bezoek bij de Lamsoren en deelname aan de optocht in Lamsorenland te 
Lamswaarde. Aansluitend bezoek aan de Luifel. 

 
 
 
 
 
 
 

MAANDAG 16 FEBRUARI :                           

13.30 uur: Prinses Kimalia en gevolg op bezoek naar de optocht Terhole 

18.30 uur: Verzamelen voor gezamenlijke maaltijd , aansluitend traditionele kroegentocht van d 
‘ Ossekoppen 

DINSDAG 17 FEBRUARI :  

13.00 uur: We gaan op bezoek bij de Kloorianen en deelname aan de optocht in Kloorianenland te 
Kloosterzande. Aansluitend gezellig samenzijn aan het Hof te Zandeplein en we sluiten af met een 
gezamenlijke maaltijd. 

 
 

ZATERDAG 21 FEBRUARI: 

VOORBEREIDINGSDAG VOOR ONS EIGEN CARNAVAL. 
10.00 uur: Verzamelen in Hof ter Nesse voor koffie met lekkers. 
Inrichten van de locaties en versieren van ons dorp! 
 

10.15 uur: Bezoeken van zieken en 80-plussers in Ossenisse door leden van 

onze Raad van Elf, waarbij een kleine attentie wordt overhandigd. 

       20:00 – 2:00 uur: Feest met de Pre party in Hof ter Nesse !!! 

 
  



 

  

                                                           

 

             



 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA CARNAVAL OSSENISSE 2026 

 

                                ZATERDAG 21 FEBRUARI: 
20.00 uur: Start pre Afterparty bij d’Ossekoppen in Hof ter Nesse.  
Met een gezellig carnavalsbal met de ons bekende carnavalsvrienden uit de regio maken we er 
een gezellige avond van. De eerste polonaises worden gelopen op de Snis, in een gemoedelijke 
sfeer blikken we terug op de afgelopen dagen en kijken vooruit naar de dag van morgen! Onze 
eettent is geopend met de beste lekkernijen. Eindtijd 02.00 uur 
 

       

ZONDAG 22 FEBRUARI :                    
  

CARNAVALSDAG DER OSSEKOPPEN ! ! !  
 

13.00 uur: Limonadebal en verkleedwedstrijd                        
Start van ons carnaval voor de kleinsten onder ons met Kindercarnaval. 
Onder de vrolijke klanken van d.j. P. en de deskundige begeleiding van onze vrouwelijke Raad van 
Elf, willen we de kinderen weer een leuke middag bezorgen. 
Onze JEUGDPRINS(ES) zal belast worden met speciale taken! 
Alle kinderen zijn hier van harte welkom, voor alle kinderen gratis limonade en  
een leuke attentie. Daarnaast enkele leuke prijzen te winnen. 
Rond deze tijd worden de wagens en loopgroepen ingeschreven en startnummers uitgereikt op 
het Zeedorp. Inschrijven voor de optocht vooraf op het tel.nr. 06-27178359. Misschien een leuk 
idee om ook eens mee te doen in onze optocht?!!! 
14.30 uur: START ALTERNATIEVE CARNAVALSOPTOCHT  vanaf 

het Zeedorp met deelname van vele wagens en loopgroepen uit de streek  
15.30 uur: Start carnavalsbal met d.j. Patrick Roelands in Hof ter Nesse. 
16.45 uur: Teruggave sleutels voor alle Prinsen en Prinsessen van de kernen van de gemeente 
Hulst aan onze burgemeester mevr Ilona Jense-van Haarst. 
We zijn blij dat ze deze traditie in stand houdt!                          
18:00 uur: Prijsuitreiking van de optocht in Hof ter Nesse.  
Hossen en dweilen m.m.v.  van d.j. P.atrick Roelands in Hof ter Nesse tot 21.30 uur.       
                                                                                        

 



 

  

 

 

GROTE WAGENS  :                                                       

1e prijs € 375,- 
2e prijs € 300,- 
3e prijs € 225,- 
4e prijs en verder ontvangt elke wagen € 200,- STARTGELD!!! 
 
Alle binnen en buitenwagens uit de regio komen op de Snis samen op één rij te staan onder 
de dijk. Een prachtig gezicht, je ziet heel carnaval bouwend oost Zeeuws -Vlaanderen samen 
in één lijn staan onder de dijk !  
Nergens in de regio vallen alle wagens samen onder dezelfde categorie.  Geen 'binnen- en 
butenwaoges', optellen van categorieën, maar alles bij elkaar:  
Dus wie pakt dit jaar ECHT de eerste ?  Dat maakt het weer extra spannend.! 
De beker is weer gepoetst, vraag is dus wie gaat er dit jaar met onze mooie wisseltrofee 
vandoor ? Naast de wisselbeker, is er voor de winnaar van de optocht van 2026 natuurlijk ook 
weer een blijvende trofee.!   
Daarnaast vinden we  het ook heel fijn dat ook buiten carnaval een ieder nog eens langs komt 
op ons gezellige dorp de Snis. Daarom verloten we ook dit jaar weer een diner bon onder de 
deelnemende wagens om nog eens terug te komen na 't Snisse carnaval en lekker te komen 
eten bij: 
HET Cultuur en Muziekcafé van de regio :  't SCHALLEMAAJ! 
 

DE PRIJZEN VOOR ONZE LOOPGROEPEN:      
Individueel   1e prijs €20,- 
Duo’s   1e prijs €40,- 
Groepen 3-5   1e prijs € 60,- 
Groepen 6 en meer: 1e prijs €100,- 
 

DOE MEE IN ONZE OPTOCHT! 
Schrijf je in via Info@ossekoppen.nl of via 0627178359  
            ...WEES WELKOM OP DE SNIS....... 
WAAR HET NIET ALLEEN OM DE PRIJS GAAT   

 

                    

  

 
Prijzen 2026 

mailto:Info@ossekoppen.nl


 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Route optocht 

Tijdens de optocht verzoeken wij de route vrij te houden van auto’s om hinder 

en schade te voorkomen. Verkeers regelaars zullen ter plekke staan om de 

route af te sluiten tijdens de optocht. 



 

  



 

 

 



 

  

 



 

 

 
 

        
 

Julianastraat 13, 4566 AC Heikant 

0114-850840 
 

www.ducommerceheikant.nl 
  

Heeft u iets te vieren? Vraag naar de mogelijkheden, vragen staat vrij ! 
Wij verzorgen ook koud buffet of koud warm buffet of tapas voor thuis 

Onze keuken is open van woensdag tot en met zondag.  
Frituur geopend van woensdag tot en met zondag. 

Ook voor koffietafels, diner met vrienden, familie of vereniging. 

http://www.ducommerceheikant.nl/
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Jeugdprinses 2026 

 



 

 

Limonadebal voor de Kleinste Ossekoppen 

 Voor de kleinste Ossekoppen. 

 
Carnaval in Ossenisse is niet compleet zonder een feest voor onze jongste Ossekoppen! Ook 
dit jaar starten we weer met het limonadebal. Samen met Prinses Kimalia, onze jeugdprins 
of jeugdprinses en de raad van Elf gaan we er weer een superleuk feest van maken. We zijn 
benieuwd hoe goed jij kunt dansen en springen! Tijdens ons feest is er voor alle kinderen tot 
en met 12 jaar die vóór 13.30 uur binnen zijn een gratis drankje en iets lekkers voorzien. 
 
Een carnavalsfeest is natuurlijk niet compleet zonder versiering. We willen jullie dan ook 
vragen om Hof ter Nesse te helpen versieren. De kleurplaat krijgen jullie in de brievenbus of 
kunnen jullie downloaden op onze website: www.ossekoppen.nl. Deze kan t/m zaterdag 21 
februari ingeleverd worden in de brievenbus op onderstaande adressen. Wie weet win je 
nog een leuke prijs met je kleurplaat!  
 
Wij hopen dat jullie net zoveel zin hebben in carnaval als wij. We zien jullie graag samen 
met jullie ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden op zondag 22 februari van 13.00 tot 
14.00 uur tijdens ons Limonadebal in Hof ter Nesse! 

 
 
Inleveren kleurplaat kan op: 
Lageweg 35B Ossenisse 
Karel Doormanstraat 17 Kloosterzande 
  

http://www.ossekoppen.nl/


 

 

 



 

 

Naam:                                         

Achternaam: 

Leeftijd: 

 



 

 

         

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
                                           

 

Bezoek aan ouderen en zieken 

 

 

Alaaf, alaaf, alaaf! 

Niet iedereen zal het feest der feesten met ons mee kunnen beleven. 

Daarom houden we op zaterdag ochtend weer een mooi gebaar in ere: 

Op dit vrolijke carnavalsweekend trekt de Raad van Elf van De Snis er om 10.00 uur weer 
op uit om een bijzonder bezoek te brengen aan onze zieken en ouderen (80+) op ons dorp 
en in de omliggende polders. Niet iedereen kan het feest meevieren op straat of in de zaal, 
maar ook zij horen er natuurlijk helemaal bij. ! 

Met een bloemetje, een warm woord, een lach en natuurlijk echte Snisse-gezelligheid 
brengen we de carnaval naar hen toe. Zo laten we zien dat carnaval meer is dan muziek , 
bier drinken en confetti: het is ook samen zijn, omzien naar elkaar en niemand vergeten. 

We wensen iedereen een fijn carnavalsweekend, veel gezondheid en een moment vol 
vrolijkheid 

 

Kent u iemand die we kunnen bezoeken die dag, meldt dit dan even via de mail 

info@ossekoppen.nl of bel 0114-682168. 
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OSSEKOPPENNIEUWS         Ge wist 't nog nie eej... 
 
֎ Afgelopen jaar was mede door het mooie weer het drukste carnaval sinds jaren. 
Dat betekent filevorming in de polder en letterlijk file rijen voor de tap. 
֎ Het is geen nieuws maar we willen het toch vermelden. We prijzen ons gelukkig met al onze 
vrijwilligers en dorpsgenoten die dan bijspringen om ons Snis carnaval te doen slagen. 
֎ Afgelopen zomer zag Bas Bram voorbijkomen. Onze pop rukte dus uit en velen, ‘t is gelegen aan 
de snelweg naar de Snis, waren er getuige van. Paste ook een paar dagen op het huis. Is niet in te 
huren tijdens de vakantie. 
֎ Ook afgelopen zomer was het weer zover, de ledendag! Lang naar uitgekeken, maar wat was het 
weer een succes! Met meer dan 30 Ossekoppen naar d'n overkant, waar ook de oude garde hun 
lenigheid toonde in het klimbos.  Na zware arbeid smaakte een pintje of wijntje best. 
֎ De kooi werd alleen maar groter bij een heerlijke barbecue, gastvrij ontvangen bij Jan Peter en 
Kim(alia). Dikke pluim dus voor ieder die de dag had opgezet. We kunnen niet wachten op de 
volgende ledendag... Ook al zien we allemaal elkaar in het hele jaar even niet, de onderlinge 
gezelligheid en saamhorigheid als we samenkomen blijft een dingetje waar we allemaal zo van 
genieten en trots op zijn! 
֎ D 'Ossekoppen en de media, het is wat het afgelopen jaar! Tijdens afgelopen carnaval togen 
onze Prinses Kimalia samen met Raadsleden Eva en Rachelle naar Omroep Zeeland voor een 
diepte-interview in Zeeuws Diep. Een half uur lang vragen over het wel en wee van ons Snisse 
carnaval passeerde de revue. Met een uitgebreide rondleiding in de studio en een foto shoot 
hebben ze het Snisse carnaval weer eens extra op de kaart gezet! 
֎ Alsof dat nog niet genoeg was kwam er een full page pagina in de regionale krant over 
grensoverschrijdend gedrag tijdens carnaval. Het blijft een vooroordeel, want hier de streek van 
ons kent ons, is de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende stichtingen en 
wagenbouwers zo groot, dat er nooit rottigheid is. Samen maken deze hier 'het carnaval' . Ook iets 
om te koesteren en trots op te zijn... 
֎ Dit voorjaar zijn we benaderd door de landelijke pers. Oftewel het landelijke tijdschrift 
VRIENDIN heeft ons benaderd om een reportage te komen maken op de Snis. Aangezien een 
vrouwelijke Raad van Elf die al zoveel jaar actief is en de eerste was in Nederland, een bijzonder 
onderwerp is in de aanloop naar carnaval, was een ritje vanuit Amsterdam naar de Snis geen enkel 
probleem. We hebben gezorgd voor een gastvrije ontvangst met een lunch in ons dorpshuis. Met 
de nodige verhalen van zowel de jonge als de oude garde was het gezelligheid troef. Met de nodige 
gadgets natuurlijk, zijn ze weer terug vertrokken naar de randstad en is het eindresultaat met een 
prachtige reportage fantastisch geworden! 
֎ De oplage van deze Ossekoppen -Vriendin is verschenen begin februari en is inmiddels ook sold 
out... 
֎ Na jaren wat aarzelen zijn we nu helemaal los, we hebben een echte marketingafdeling! Vorig 
jaar was de geboorte van een roze Ossekoppensjaal. Na de nodige stress of die wel op tijd zou zijn 
werd het ook zweten of we wel toe zouden komen, vanwege de grote vraag. Sold out. .Net als 
overigens onze Ossekoppen zonnebrillen. 
֎ Nieuw jaar nieuwe kansen, de leverancier draait inmiddels overuren voor onze nieuwe voorraad 
sjaals. Die zijn voor het luttele bedrag van 10 euro te koop  info@ossekoppen.nl , via onze diverse 
leden en indien niet weer sold out, tijdens ons Snisse carnaval aan het bonnenkot. Mogelijk scoort 
u nog meer Ossekoppen gadgets. Hou onze socials in de gaten
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33 jaar Fucky Duckies 
 
33 jaar geleden… Ik weet het nog goed. Gewoon ‘wa gasten’ van Vogelwaarde, Hengstdijk, 
Kloosterzande en Lamswaarde die het lumineuze idee op hadden gevat om een carnavalswagen 
te bouwen. Ik weet het van ‘oren zeggen’ want zelf sloot ik pas in het 3e jaar aan. Maar goed, de 
‘gevleugelde’ uitspraak “Fuck a Duck and try to fly” lag ten grondslag aan wat één van de meest 
legendarische wagenbouwverenigingen van Vogelwaarde en omstreken zou worden. Een aparte 
uitspraak? Vast.. Maar we waren nog pubers. Het zou anno nu niet onder doen voor ‘67’, 
‘Bruuuhh’, ‘Skibidi toilet’ en wat al niet meer. 
Gelukkig waren er ook wat boerenzonen en dochters in het begin lid (waarvan er eentje dit jaar 
terug lid is geworden, hoe leuk is dat!) waardoor we in een schuur bij de familie Bleijs aan de 
Campensedijk aan de slag konden met onze eerste wagen. Ons eerste thema was ‘Duckstad’. Dat 
paste wel mooi bij de naam dacht ik zo. 
In de loop der jaren zijn er zoals dat gaat wel een aantal verschuivingen geweest. Er kregen er 
wat verkering, er vlogen er wat uit naar elders in den lande, etc. De harde kern is echter al een 
dikke 20-30 jaar lid. Van het verjongen zijn we nooit zo geweest. Althans, dat deden we liever 
zelf :D waardoor er inmiddels ook heel wat ‘Ukkie Duckies’ mee op pad gaan. Waarvan de 
oudsten inmiddels niet meer zo ‘Ukkie’ zijn. Dit maakt wel dat we al aardig op leeftijd zijn. Maar.. 
omdat 50 het nieuwe 30 is hopen we het nog wel even uit te houden. Al met al hebben we 
momenteel zo’n 50 leden. Ongeveer evenredig oud en jong. 
 
In al die jaren verslijt je natuurlijk ook wel wat bouwplekken. Het is net als nu lastig om ergens 
langdurig te kunnen en mogen bouwen. Met alle ‘regeltjes’ die daarbij komen kijken. We hebben 
na de Campensedijk gebouwd in d’n Cambron, Pauluspolder, de Snis (jaja!), Klooster centrum, 
weer d’n Cambron om in de huidige bouwplaats InUlst neer te strijken. We hebben loodsen en 
schuren gebouwd en verbouwd. Helaas hebben we ook een brand mee moeten maken. Gelukkig 
staat op die plaats nu een mooie schuur maar het is iets wat je nooit hoopt mee te maken, 
helemaal niet voor de eigenaar. 
33 jaar… we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we ook wel eens een eerste prijs hebben 
meegepikt en…. Onze aller, aller, allereerste keer was hier op de Snis! Met een wagen gebouwd 
op de Snis! Sommige van ons zij af en toe ook een beetje dwars dus de link met Snis is er altijd 
wel geweest! En met Zeedorp! Waar we na Klooster mogen parkeren bij de Familie Huijge. 
Zolang we maar niet met bloemen als bedankje komen aanzetten. Want dan is het de laatste 
keer geweest!! En… de dochter des huizes is zelfs nog een jaar lid geweest. Een ‘echte’ Fucky 
Duckie! We hebben die toch een beetje mee opgevoed. We kijken dit jaar weer enorm uit naar 
Carnaval. Ze hebben in al die jaren wel eens ‘d’n droak mee ons gestoken’, maar dit jaar is het 
onze beurt! 
  
Zoals gezegd hopen we het nog wat jaren te rekken, al zitten we toch al in de blessuretijd van 
onze bouw carrières. Dat is ons eerlijk gezegd nog niet aan te zien. We zien er niet alleen zelf nog 
jong en knap uit. Met wat we de laatste jaren voor de dag komen is ons dat ook niet aan te zien. 
Nen echten revival! 
Ossekoppen, we hopen weer op een mooi feestje op de Snis! Een weekend na het andere 
carnaval… maar dat is stiekem maar de warming up. Tot op de Snis!   
 
 



 

 
  



 

  



 

  

  
De Nievkes van d’Ossekoppen die a je nog niet goren é… 

Wist u dat: 

- Carnaval 2025 op de Snis de drukste ooit was ? 
- Het van ons van januari tot 20 februari mocht vriezen? 
- De werkzaamheden op Snis gelukkig  rekening houden met onze optocht? 
- We hier bij deze onze dank daarvoor uitspreken. 
- Tegenwoordig borden plaatsen op de rondweg van D'roole een makkie is? 
- 'Nie meer deur de natte wai 'maar gewoon de rondweg pakken. 
- De 60 plussers zich niet laten kennen en al oefenen met slootje springen.. 
- Niek ons manusje van alles is. 
- Hij er altijd is, wat er ook moet gebeuren. 
- We dergelijke leden koesteren... 
- De jongere garde Ossekoppen bij de Kloorianen buiten werd geveegd. 
- Ze het staken op het slechte weer buiten.. 
- Ze eerst de Kloorianen hebben leren vegen.. 
- Bob niet alleen goed is met dranghekken maar ook met kliko's vullen! 
- De agenda met feestjes dit seizoen wel heel erg is gevuld ! 
- Niet alleen wagen bouwers jubileren maar ook onze collega's van de Graauw en Klooster 
- We ze feliciteren met hun 66 jaar jubileum en een geweldig jubileumjaar wensen ! 
- De door hun gehouden jubileumfeesten zeer geslaagd waren. 
- We afscheid hebben genomen van Lieke en Rachelle. 
- We ze bedanken voor hun inzet en de gezelligheid. 
- Romy dit jaar ons is komen versterken. 
- En Roy nu ook lid is geworden van d'Ossekoppenclub ! 
- We hun een warm welkom heten ! 
- We ook graag gedurende het jaar zelf wel  carnaval vieren, Foute Party's altijd gezellig zijn.. 
- We daar de gemiddelde leeftijd erg omhoog trokken ! 
- Vorig jaar tijdens carnaval Frederique nog ons kwam versterken 
- Ze meteen in het diepe werd gegooid, maar direct haar plekje had gevonden! 
- Onze loterij weer voornamelijk Snisse prijzen uitkeert. 
- Dit maar weer laat zien wat een ondernemend dorpje we zijn ! 
- Een aantal Ossekoppen een nieuw nestje hebben. 
- Esther en Martijn weer een Snisse postcode noteren. 
- Karlijn, Angèle en Jeanette het dicht in de buurt bij de Snisse kerktoren houden. 
- Maar er ook in het verre Westen, in Woostburg en Brèsjes er roze aan de draad hangt ! 
- Er ook nestjes worden uitgebreid! 
- Er een klein Prinsje of Prinsesje op komst is ! 
- We Kimalia en Jan Peter van harte geluk wensen met dit nieuwe leven ! 
- Er weer Ossekoppensjaals zijn en te bestellen via info@ossekoppen.nl 
- Op een straal van 5 km rond het Snisse onze eigen DHL deze gratis thuisbezorgd. 
- We op Vogelwaarde even een nieuwe prinses hadden in de stoet? 
- De prinses even de boot in beweging moest brengen 
- Onze chauffeur met zijn baard in de roze verf gedipt was? 
- De echte politie ook paraat was op zaterdag? 
- Wilma niet van het water verspillen is? 
- Tijdens de opticht onze geluidsnormen uit de polonaise gingen en onze box het begaf? 
- Maar we dankzijn de inzet van Hilair en Niek we de volgende dag al een nieuwe hadden om het 

feestgeluid door te laten denderen? 
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WAAG NOU EENS  EEN GOKJE BIJ D 'OSSEKOPPEN..!!! 

 

          \\ 

 
Bij deze loterijen gooien ze je er een heel jaar mee dood: 

doe mee en ge zul nooit meer moeten werken.'Strek geloofde 't nog zelf..' 
 

                    Een echte goeie gok , da doe je bij een Ossekop !            

                        
Zoals ieder jaar houden we een loterij, omdat carnaval organiseren nu eenmaal heel veel 
centjes kost en onze penningmeester ook na carnaval wel goed nieuws wil brengen. 
Om onze optocht te financieren geven we dus weer 1500 loten uit voor de luttele prijs van 1 
euro.  

      Als hoofdprijs sturen we je weer een weekendje weg, wie wil dat nou niet?! 
 

Daarnaast hebben we nog een groot aantal prijzen waarmee we onze adverteerders in en 
rondom de Snis weer verblijden! Natuurlijk doet u mee om te zorgen dat we ook financieel het 

Snisse carnaval in stand kunnen houden. Heeft u ons gemist aan de deur? Onze loten zijn te 
koop bij alle leden van de Raad en tal van vrijwilligers. De trekking vindt traditioneel plaats op 

de vrijdag na Snis carnaval in ons dorpshuis en de uitslag delen we uiteraard op de (Snisse) 
socials! 

 

                                          
Wij danken u hartelijk voor uw steun. 

 
Namens alle leden van d'Ossekoppen 

 

 

 




